
 

 
 
22 november 20.00 u. 
Concert van Fine tuned 

‘Home: waar het licht zingt en 

het donker luistert’ hier in de  kerk. 

Info@fine-tuned.be 

 

27 november 19.30 u. 
Filmavond: 'Cabrini' in de Heilige Familiekerk: 

over de eerste heilige van Amerika. 

Bij aankomst in New York City in 1889 wordt 

immigrant Francesca Cabrini begroet door  

ziekte, criminaliteit en verarmde kinderen. Ze 

probeert de burgemeester ervan te overtuigen  

huisvesting en gezondheidszorg te regelen voor 

de meest kwetsbaren.  

Toegang is gratis. 

Op donderdag 18 december spreekt Geert De 

Cubber over de encycliek Rerum Novarum . 

 

30 november 10.30 u. 
Eerste zondag van de advent 

Ingroeiviering voor de Eerste Communicanten. 

 

4 december 20.00 u. 
Vertelvoorstelling :‘Het eerste avondmaal’  

hier in deze kerk. 

Vergeet geen kaarten (€16) te bestellen: 

https://www.heteersteavondmaal.be/ 

OF SCHRIJF JE NAAM OP DE LIJST 

achteraan in de kerk. 

 

6 december 17.00 u. 
Nicolaasviering in de Sint-Nicolaaskerk 

 

 

Lied   

Welkom 

 
Gebed om nabijheid 
Heer onze God,  

moeizaam en traag groeien wij in  

standvastigheid en vertrouwen, 

daarom willen wij het stil maken  

en bidden om ontferming. 

 

Heer, wees ons nabij 

als onheil en ongeluk ons in het leven overvallen. 

Heer, ontferm U over ons. 

 

 

GEBEDSVIERING  
16 november 

 33e zondag C-jaar  
 

WEES GERUST       



Christus, wees ons nabij 

als we nood hebben aan wijsheid  

en standvastigheid. 

Christus, ontferm U over ons. 
 

Heer, wees ons nabij 

als ons hart in de greep is van onmacht,  

ongeloof of angst. 

Heer, ontferm U over ons. 

   
 
Lofprijzing  

 

Gebed  

Heer onze God, 

in uw liefde voor de schepping 

schenkt U ons het leven: 

met grote hoogten van groei en bloei,  

met diepe dalen van zorg en leed. 

Wij bidden U:  

geef dat wij bij alles wat ons overkomt 

onze hoop gevestigd houden 

op de boodschap van uw Zoon, 

Hij die steeds met U verbonden is. 

Amen. 

 

 
 

Slotgebed 
Wij danken U, God, 

voor het licht dat Jezus’ Woord 

in onze vaak duistere wereld brengt. 

Blijf ons erdoor bemoedigen, 

opdat wij in zijn licht kunnen toeleven naar U. 

Wees onze vrede en voltooiing, ook en vooral in 

de momenten dat het duister is in ons leeft. 

Amen. 

 
Mededelingen  

Zending en zegen 
 

God geeft ons zijn zegen mee. 

God als Vader die ons beschermt,  

God als Zoon die met ons leeft, 

God als Geest die ons inspireert. 

Even bezinnen 

 



 

Daarom ook heeft Hij ons 

hier bijeengeroepen en mogen wij nu eten 

van het Brood dat Leven geeft, 

mogen wij Hem dicht bij ons weten; 

Hij zal ons maken  

tot nieuwe mensen in Zijn geest, 

tot getuigen van liefde en vrede, 

tot mensen die blijven bidden, 

nu met de woorden die Hij ons leerde:         

Onze Vader 

 
Vredeswens   
In een wereld vol onrust, God, 

is Jezus uw Woord van vrede. 

Hij is uw ‘neen’ tegen geweld, 

uw ‘ja’ op de hoop op betere tijden. 

Laat dat ‘ja’ van Hem met ons meegaan, 

opdat wij vertrouwen zouden uitstralen  

en elkaar zouden bemoedi-

gen 

in goede en kwade dagen, 

bij vallen en opstaan, 

in ons samen op weg zijn 

naar vrede. 
 

 

Communie 
 
Luisterlied 
 
Want je hebt een droom 
Soms ben je alleen  

en een beetje bang misschien; 

Verlies je de moed, ga je alles donker zien 

O ja je probeert maar ziet het de mist in gaan 

En dan, dan komt het erop aan 

 

Refrein 

Want je hebt een droom dat alles anders kan, 

Dat niets je tegenhoudt,  

je weet het komt ervan, 

Ja je hebt een droom die altijd sterker is, 

Dan alle duisternis, ja je hebt een droom. 

 

En kijk om je heen in je eigen buurt misschien; 

Je ziet er zoveel die het eig'lijk ook niet zien; 

Ze staren zich blind op wat er is misgegaan, 

En dan, dan komt het erop aan. 

En wat kun je doen,                                      

is het niet teveel misschien; 

Wat ziet het eruit, het is niet om aan te zien; 

De wereld is ziek hoe kan het ooit beter gaan? 

Dus toch, dus komt het erop aan. 

 

 

Inleiding op de lezingen 
De beide lezingen roepen met soms  

schrikwekkende beelden op wat in het leven  

fout kan lopen. Zowel de profeet Maleachi als  

Jezus stellen ons gerust: de zon van de  

gerechtigheid gaat op en zal genezing brengen;  

geen haar op ons hoofd zal gekrenkt worden. 

 
Eerste lezing Maleachi 3,19-20a 

 

Orgel 

 

Moment voor de kinderen 

 

Evangelie Lucas 21,5-19 

 
 
 

Homilie 

 

Voorbeden  

Op deze dag van Verdraagzaamheid willen we 

bidden dat we elkaar verstaan en blijven dragen. 

Wij leven in een maatschappij waarin  

onverschilligheid en geweld aanwezig zijn.  

Bidden wij dat wij ons daartoe  

niet laten verleiden,   

maar proberen elkaar te verstaan en te dragen. 

 

In sommige gezinnen zien we  

dat kinderen zich verzetten tegen hun ouders  

en dat ouders zich geen raad weten  

met hun kinderen.   

Bidden wij dat wij daarin niet berusten,  

maar blijven proberen  

elkaar te verstaan en te dragen. 

Ga met ons door de dagen  ... 
 
Tegenslagen en lijden  

kunnen ons ontmoedigen en hard maken. 

Bidden wij dat we krachtig en sterk genoeg zijn 

om telkens weer van binnenuit te durven leven. 

Mogen wij elkaar daarbij verstaan en dragen. 

Ga met ons door de dagen ... 
 
Bidden we voor onze gemeenschap  

hier ter plaatse, 

Dat we blij zijn met de blijen 

En mee treuren met hen die verdriet hebben. 

We bidden voor hen van wie we afscheid  

moesten nemen: … 

En voor wie ons gebed wordt gevraagd: … 

Ga met ons door de dagen … 



God, liefdevolle Vader, 

wij gaan U ter harte, Gij draagt zorg voor ons.  

Wij vragen U  

dat wij in uw liefde geborgen mogen zijn  

en dat wij vanuit die geborgenheid  

ons leven vorm kunnen geven  

naar het voorbeeld van Jezus. Amen. 

 

Geloofsbelijdenis 
Laten we samen ons geloof belijden: 

Wij geloven in God, de Vader. 

Hij is de Bron van alle leven 

en houdt van alles wat bestaat,  

in het bijzonder van elke mens. 

 

Wij geloven in Jezus Christus, zijn Zoon. 

Hij was mens zoals wij. 

In Hem was God midden de mensen. 

Hij was goed tot het uiterste. 

 

Daarom heeft God Hem tot nieuw leven opgewekt 

en blijft Hij voor alle mensen  

een licht en een voorbeeld. 

 

Wij geloven dat het evangelie van Jezus  

een Blijde Boodschap brengt 

voor alle mensen van alle tijden. 

Wij geloven dat wij geroepen zijn 

om zijn spoor te volgen 

en vrede en eenheid te bewerken  

tussen alle mensen. 

 

Wij geloven in de heilige Geest die stuwt tot leven 

en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus. 

Die Geest blijft ook werken in de Kerk 

en overal waar leven groeit en liefde bloeit. 

 

Wij geloven dat God  

zijn mensen nooit loslaat 

en dat het goede het eens zal halen  

op het kwade. 

 

Offerande 

Wil je onze  

geloofsgemeenschap steunen? 

Het kan ook via je  

bankapp. Dank je wel. 

 

 

 

Bidden bij brood van leven 

Levende God, 

telkens opnieuw hebt U 

de dood en de verstarring doorbroken 

die onze wereld bedreigen. 

U hebt in het begin de chaos bezworen, 

en grond onder onze voeten gelegd. 

U hebt het volk van Israël,  

door de zee van de dood heen, 

naar het leven gevoerd. 

Bij monde van de profeten 

hebt U ons aangespoord tot oorspronkelijk leven, 

recht uit het hart. 
 

Door Paulus hebt U ons gevraagd, 

het oude af te leggen 

en ons te bekleden met de nieuwe mens. 

Maar bovenal hebt U ons tot leven geroepen  

door Jezus van Nazareth, 

die nieuwe mens, in eigen persoon, 

mensenzoon en Zoon van U. 
 

Wij danken U voor Hem en bidden: 

moge Zijn woord, Zijn voorbeeld, 

ons wegroepen uit alle verstarring. 
 

Moge de opgestane Heer ons overeind helpen; 

dat zorgen en eenzaamheid,  

ons niet verlammen; 

dat zelfs de dood ons niet de baas wordt. 
 

Goede God, 

wij danken U voor Uw Zoon, 

voor Uw liefde en goedheid, 

die door Hem tot ons kwam. 
 

Temidden van de dode wetten  

sprak Hij woorden van eeuwig leven. 

Tegen alle onmenselijkheid in  

durfde Hij mens-met-de-mensen te zijn. 

Tegen alle goddeloosheid in 

durfde Hij God met U te zijn. 
 

Waar zonde en dood leken te winnen, 

gaf Hij de liefde als een nieuw gebod. 

Het kwaad kon Hem niet deren. 
 

Terwille van de nieuwe mens heeft Hij  

zijn leven prijsgegeven tot de dood. 

Terwille van ons allen 

wilde Hij vergoten worden als wijn, 

gebroken als brood. 

En zo heeft Hij 

voor ons een nieuw begin gemaakt, 

van liefde, sterker dan haat, 

van leven, sterker dan dood. 
 

Wij danken U voor Hem, 

die ons als kerk bijeen heeft gebracht. 

Wij danken U, dat Hij zichzelf blijft geven, 

juist waar mensen samenzijn. 
 

 


